
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Allemaal, 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de 
hoogte houden van ons leven in Kaapstad. 
 
BU.... 
Graag willen we met jullie delen hoe na 7 
lange jaren van droogte m.b.t. de financiën bij 
BU, de financiële kraan eindelijk weer is 
geopend. Toen we in 2015 bij BU door heftige 
geestelijke strijd gingen, liet de Heer door een 
beeld aan ons zien dat Hij de financiële kraan 
dicht deed bij BU. Hier hadden we rust over, 
het was erg zwaar want er kwamen slechts 
druppels binnen. Toch bleven we de rust 
ervaren die alleen van Hem komt. De Heer 
heeft de financiële droogte toen gebruikt om al 
het personeel en het hele bestuur te 
verwijderen. Want als er geld binnen kwam 
werd dat altijd door het oude bestuur gebruikt 
voor de lonen van het personeel, i.p.v. het 
betalen van vaste lasten voor BU of voor de 
noden van de jongens. De Heer was creatief 
en we hebben zelfs een keer een gift van    
€5000 persoonlijk gehad, maar we wisten toen 
heel duidelijk dat het via ons kwam maar voor 
BU was bedoeld. Dat hebben we toen ook 
echt in gehoorzaamheid gebruikt om 
rekeningen te betalen voor BU en voor de 
noden van de jongens. Het bestuur wist er op 
deze manier niks van. Het zijn 7 lange jaren 
van droogte geweest. Een aantal maanden 
geleden zijn we gericht gaan bidden dat de 
Heer financieel zal voorzien voor BU en dat 
hebben we ook aan jullie gevraagd om samen 
met ons hiervoor te bidden. Hij heeft de 
afgelopen 7 jaar voorzien, er was vaak geen 
geld op de bankrekening maar er kwamen 
donaties van eten en ook geld als het nodig 
was binnen. Druppels... Toen we heel gericht 
zijn gaan bidden, kregen we zo'n rust en 
geloof dat het ging komen. Na de vorige 
update verwachte ik dat er veel geld voor BU 
zou binnen komen, maar dat was niet de 
manier hoe de Heer het ging doen. Zijn wegen 
zijn niet onze wegen. 
Een aantal weken geleden was er een 
echtpaar die meeging naar de soupkitchen, 
eenmaal weer bij BU wilden ze met ons 
spreken. Ze pakten onze handen en deelden 
wat de Heer op hun hart had gelegd. Ze 
kenden ons niet en hadden geen idee van wat 
er gaande was bij BU en waar we de Heer 
voor vertrouwden.                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
Ze hadden geld wat bedoeld was voor iets 
anders maar allebei hadden ze een brandend 
verlangen dat het voor BU was. Ze legden de 
60 euro in onze handen en legden hun handen 
op ons, ze vroegen aan de Heer dit zaadje van 
geloof te zegenen. Melvin en ik waren allebei 
in tranen. Dit was een bevestiging van de 
Heer! Deze mensen hadden geen idee waar 
wij voor gebeden hadden! De week daarop 
werd Melvin op een nacht wakker, de Heer 
sprak tot Hem en hij tekende een kraan die 
openging, en Hij zei de Heer gaat voorzien. 
We herinnerden ons weer het beeld van jaren 
daarvoor waar de Heer de kraan heel bewust 
dicht deed. Die dag kreeg Melvin een 
telefoontje van een internationaal bedrijf in 
Kaapstad die een prijs had gewonnen binnen 
hun bedrijf en ze wilden het doneren aan een 
jongerenproject. Via onze kerk waren ze 
doorgestuurd naar BU. We kregen € 2500 
voor BU. We waren er stil van, de Heer ging 
het doen. We gingen Hem ook alvast danken 
voor de grote doorbraak die nog ging komen. 
We kregen zo'n rust! Twee dagen later kreeg 
Melvin een telefoontje van iemand, ze hadden 
hun flat verkocht en wilden een deel van de 
winst aan BU geven. Ze wilden anoniem 
blijven zodat alleen de Heer de eer en glorie 
zou krijgen. Ze maakten een bedrag van 
€15.000 over op BU’s rekening! Wat een 
tranen van vreugde, wat een trouwe Vader!  
Hij is zo bij machte! Wij hoeven niet in te 
vullen; hoe, wanneer, of wat, maar alleen ons 
blijven uitstrekken in geloof, en standvastig 
blijven in wat Hij heeft laten zien. Hij is 
getrouw!!! We voelen echt dat dit eenmalige 
bedrag niet voor het loon voor het personeel 
is. Het is bedoeld voor de onkosten van BU 
het komende jaar.  
Als we terug kijken weten we dat de Heer de 
kraan heeft dicht gedraaid om te reinigen bij 
BU, door het oude personeel en bestuur te 
verwijderden. Hier hebben we altijd rust over 
gehad. Maar er komt een tijd dat we weer 
gericht mogen antwoorden wanneer de Heer 
vraagt "Wat wilt u dat ik voor U doe?". 
(Markus 10:51). Misschien heeft de Heer de 
kraan op een bepaalde tijd in jou leven dicht 
gedraaid voor een specifiek doel, en is het tijd 
om die vraag specifiek te beantwoorden aan 
Jezus.  

Nieuwsbrief 
Juni 2022 



 
    
    WIJ….. 
 

In april waren Melvin en ik 25 jaar getrouwd!!! 
Wat bijzonder, alle eer en glorie aan de Heer 
want zonder Hem hadden we het allang 
opgegeven. Wat een reis met de Heer als we 
terug kijken op ons leven. We begonnen in een 
oude garage in Kaapstad met hier en daar wat 
oude geleende meubels. We hadden niks! We 
hebben vanaf het begin heel duidelijk 
uitgesproken, we gaan mensen niet om dingen 
vragen of geld lenen maar alleen naar onze 
hemelse Vader uitspreken wat we nodig hebben. 
Hij zal onze voorziener zijn. En dat was niet altijd 
makkelijk. Vooral toen ik mijn verblijfsvergunning 
nog niet had en Melvin werkeloos was. We 
wisten vaak niet waar onze volgende maaltijd 
vandaan zou komen of hoe we de huur zouden 
betalen die maand. Deze eerste jaren hebben 
zo’n basis gelegd voor ons geloof en vertrouwen 
in onze hemelse Vader.  
 
    Onze trouwdag 19 April 1997! 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
Willen jullie meebidden? 
 
Gebed blijft de motor van alles wat we doen! 
 
Dankpunten:  
• De Heers voorziening aan BU na 7 jaren van 

financiële droogte. Hij die ons roept is 
getrouw! 

• Dat we 25 jaar getrouwd mogen zijn en nog 
altijd samen zijn. Alle eer aan hem! 

Gebedspunten; 
• Dat de Heer maandelijks in een stabiel 

inkomen voor BU mag voorzien zodat het 
personeel een loon kan ontvangen. 

• Bescherming voor ons huwelijk en ons als 
gezin. De strijd is vaak heftig! 

 
Bedankt voor het lezen van onze 
nieuwsbrief. Mag het een bemoediging zijn 
van Zijn trouw. Het gaat niet om ons wij zijn 
het instrument. Bedankt voor jullie liefde, 
steun en gebeden voor ons..we kunnen niet 
zonder! 
 
  
               Vanuit dankbare harten,  
                   

Melvin & Henderika, 
Anaya,Kaylah,Luca & Shane 

Koopman 
 
 

 

 
 
 
 

Postadres:         Contactpersoon :      
Koopman Family      Willem & Evelien Akkerman 
64 Maybank Road      Tel.nr. : (06) 81946712 
7945 Diepriver, Kaapstad 
Zuid Afrika                    
Email : koopmanfamily@hotmail.com    wrakkerman@hotmail.com                                 
   
Financieel   
Mocht je ons financieel willen ondersteunen als gezin, dan kun je je gift overmaken op.   
St. Huis van Lig.  IBAN nr:  NL81 RABO0302.409.483 o.v.v. huis van lig (deze giften   
zijn  bestemd voor ons levensonderhoud). Giften die bestemd zijn voor Beth Uriel, graag 
o.v.v. Beth Uriel.  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!  


